
Programma 5-daagse wijnreis Pfalz  

        

 

 

Dag 1, donderdag    Aankomst in de Pfalz 

Aankomst bij het hotel, een prachtig Hofgut/ Weingut in het noordelijk gedeelte van de Pfalz. Omdat 

het goed mogelijk is dat je al rond 15.00 uur aankomt, kun je vast een wandeling maken rond het 

dorpje. Er zijn verschillende goed bewegwijzerde tochten mogelijk, de kortste is een uur. 

Kennismaking en aperitief met sekt in de tuin van het hotel. Bespreken van het programma. 

Welkomstdiner op het terras van het restaurant van het hotel, dat gevestigd is in de oude burcht.   

 

Dag 2, vrijdag   

Na een uitgebreid en gezond ontbijt - met ook eitjes van eigen kippen! -  vertrekken we voor een 

wandeling van ongeveer 2 uur.  Door bossen en langs de Eckbach bereiken we het schilderachtige 

kleine wijndorp op de volgende heuvel met zijn kasteel met vier massieve hoektorens, zijn kerk uit de 

15e eeuw en witte vakwerkhuizen. Lunchen doen we op het hoogste punt van het dorp, bij de 

Burgschenke, op het terras 

Via een kortere route lopen we terug.  

Aan het eind van de middag is er een wijnproeverij van de wijnen van ‘ons’ wijngoed. 

Het diner is vanavond een picknick in de tuin, met de eigen wijnen van het wijngoed. 

 

Dag 3, zaterdag  

Rondwandeling van ca 3.30 uur (2.00 heen, 1.30 terug) door een bosrijk beekdal naar een aan de 

Weinstrasse gelegen dorp. 

Bij een sfeervol, authentiek eethuis in een oud pandje het dorp gebruiken we een eenvoudige lunch. 

De terugweg voert door een meer open landschap. 

Aan het eind van de middag is er een wijnproeverij bij de buren, ook wijnboeren. Lekkere wijnen 

voor een heel redelijke prijs. De wijnboerin maakt hierbij fantastische Flammkuchen voor ons.  

 

Dag 4, zondag  

Wandeling vanuit het hotel van ca 1.30 uur naar het dichtstbijzijnde stationnetje. Daar nemen we de 

trein van 10.31 uur naar een prachtig historisch wijndorp, waarvan de oudste vondsten dateren uit 

de Merovingische tijd. Je hebt tijd voor een wandeling door dit middeleeuwse, ronde dorpje. Een 

groot deel van de oude muur is nog intact, compleet met torens en toegangspoorten, waaronder de 



imposante Eisentor. Tegen deze poort aan leunt een oud huis, waarin het restaurant gevestigd is 

waar wij gaan genieten van een heel speciale lunch.  

Met de trein weer terug. In vijf minuten lopen we naar een wijngoed waar biologische, zelfs 

natuurwijnen gemaakt worden. Het echtpaar werkt al sinds 2012 met piwi’s. Piwi’s? Daarover gaan 

we het daar hebben. Reken op een geheel andere ervaring dan bij de ‘gewone’ Pfälzer wijnboeren. 

Terug naar ons fijne hotel. 

Slotdiner bij het restaurant van het hotel, in de tuin van de burcht. 

 

Dag 5, maandag 

Na het ontbijt is het programma afgelopen. 

 

 

Wat is inclusief? Eigenlijk alles! 

4 overnachtingen 

4 diners met wijnen 

3 lunches met wijnen 

3 wijnwandelingen 

3 wijnproeverijen 

Vervoer ter plaatse (trein) 

Begeleiding door vinoloog 

2e reisleider 

Documentatie over de streek en zijn wijnen enz. 

Exclusief: heen- en terugreis, privé-uitgaven, fooien, verzekeringen 

 

 

  

 

       


